
Nieuwsbrief februari en maart 2019

Vijf jaar Statie. Maar we zijn langer actief, sinds het jaar 2010 (ruim 8 jaar).
26 januari hebben we dat gevierd, met onze bisschop Dirk Jan in ons midden.
De eerste jaren werden mensen gevraagd waarom ze kozen voor deze gemeenschap. 
Eigenlijk zouden we die mensen nu moeten vragen: waarom neem je nog steeds deel aan 
deze gemeenschap? Een verslag van de viering lees je in deze nieuwsbrief.

Opnieuw Bijbel-meditatie-avonden. Ook een verslag van een avond in deze nieuwsbrief.

Aandacht voor Kerkbalans. Jaarvergadering van onze Statie is eind maart. En een extra 
Synodevergadering wordt in maart gehouden. 

Zoals elk jaar een oecumenische wereldgebedsviering in kerkgebouw De Rank. Dit jaar de 
inbreng vanuit Slovenië. Noteer deze vrijdagavond in je agenda en kom! 

Onder de verslagen ook een bericht vanuit Alkmaar. Alkmaar dat dit jaar onze bestemming is
voor het parochie-uitje. 

Albert Geerdinck

Kerkdiensten

Kerkdiensten om 19.00 uur tenzij anders vermeld.

Zaterdag 9 februari 2019 
5e zondag na Epifanie

Zaterdag 23 februari 2019
Feestdag van de H. Mattias

Woensdag 6 maart 2019
Aswoensdag

Zaterdag 16 maart 2019
2e zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 30 maart 2019
4e zondag van de Veertigdagentijd



Voorwoord bij Eucharistievieringen

9 februari 5e zondag na Epifanie 
Over hoe vissers zelf worden gevangen
Jesaja 6:1-8, 1 Korinthiërs 15:1-11, Lucas 5:1-11

‘Ik zal jullie vissers van mensen maken’ zegt Jezus tegen zijn vrienden. Leuk dat zij zo 
worden geroepen met woorden uit hun eigen vakjargon. Want ja, ze waren vissers. Maar die 
nacht hadden ze er niet veel van gebakken. Urenlang hadden ze gewoon niets gevangen. 
Totdat Jezus ineens bij hen was geweest, en ze, op zijn advies – en wat wist hij er eigenlijk 
van? – de netten toch nog maar eens uitgeworpen hadden. En meteen zaten ze stampvol 
vis. En daarna, alsof ze net hadden bewezen zulke goede vissers te zijn, roept Jezus hen, 
om vissers van mensen te worden. In een andere lezing is Paulus aan het woord. De 
verkondiger van het evangelie, waarvoor hij heel veel reizen maakte. Maar hij spreekt niet 
over zichzelf als visser van mensen, maar als iemand die zelf ooit is opgevist door Jezus. Op
het moment dat hij Jezus vervolgde zelfs! Mensen worden geroepen, dat zeker. Maar of er 
ook opgevist wordt is en blijft aan God zelf.

23 februari Feestdag van de H. Mattias
Toeval of Gods wil? 
1 Samuël 2:27-35, Handelingen 1:15-26, Johannes 15:1-8

Misschien was het gewoon toeval. Of de wil van God? Soms hoor je mensen dat wel eens 
zeggen als er iets goeds gebeurt, of als alles door een wonderlijke samenloop van 
omstandigheden toch op zijn pootjes terecht komt. Na de dood en opstanding van Jezus 
waren de leerlingen van Jezus nog maar met elf in plaats van twaalf. Judas was degene die 
de twaalf had verlaten om Jezus te verraden, en had zichzelf daarna van het leven beroofd. 
Er waren twee mensen om Judas op te volgen: Jozef en Mattias. En de leerlingen gingen in 
gebed en lieten daarna het lot bepalen wie het worden zou: En het lot viel op Mattias. Het 
gebruik om het lot te werpen vinden we al in de vroege geschiedenis van Israël. De 
overtuiging is dat God Degene is die kiest, en dat Hij vervolgens zijn keuze bekend maakt 
aan de mensen door middel van het lot. Hier zijn toeval en Gods geen uitersten, maar vallen 
ze dus samen. Wat de mensen toevalt, zonder dat zij er iets aan doen of kunnen doen, is 
niets anders dan de wil van God.

6 maart Aswoensdag 
Zoekt de Heer en je zult leven!
Amos 5, 6-15, 2 Kor. 5:20 - 6:10, Matteüs 6:1-6 , 16-21

Slordig als ik ben, ben ik heel vaak wel wat kwijt. Regelmatig verdwenen dingen zijn in elk 
geval mijn huissleutels en mijn telefoon (die ik ook nog vaak op stil heb staan dus bellen 
helpt dan niet). Verder zoek ik op internet vaak naar van alles en nog wat, soms voor mijn 
werk, soms uit gewoon interesse, soms omdat ik graag wat wil hebben. Er is veel wat mijn 
aandacht trekt (en ik denk dat dat voor velen geldt).

Aan het begin van de veertigdagentijd klinkt de oproep om God te zoeken. Hoezo zoeken? 
kun je denken. Je kunt Hem toch niet kwijt zijn zoals je je huissleutels kwijt bent? Is Hij er 
dan niet gewoon als ik Hem aanroep, of is Hij niet gewoon minstens in een kerk aanwezig? 
Blijkbaar is het niet zo simpel. Anders zou die oproep om Hem te zoeken voor niets zijn. Het 
zoeken naar God is dus anders dan het zoeken naar iets als huissleutels. God is te vinden, 
maar anders. En het vraagt ook wat anders. Het vraagt dat we rusteloos en eindeloos 
zoeken naar van alles indammen. Ons richten op wat echt nodig is. Ons laten tekenen met 
as is dan een mooi begin. Gedenk dat je stof bent, en tot stof zult terugkeren. Bekeer je, en 
geloof in het evangelie. Zoek de Heer, en niet zoveel andere dingen. De belofte is groot. 
Zoek de Heer, en je zult leven!



16 maart 2e zondag van de Veertigdagentijd 
Je straalt helemaal!
Exodus 34:27-35, 1 Kor. 13:1-13, Lucas 9:28-36

Een mens kan stralen van geluk. We hebben het allemaal wel eens gezien bij iemand. In de 
eerste lezing horen we hoe het Mozes overkwam. Hij was op de berg Sinaï geweest en had 
er de stenen tafelen ontvangen, waarop God de Tien Woorden had geschreven. Toen hij 
naar beneden kwam straalde Mozes zo, dat het voor de omstanders zelfs te veel werd. 
Mozes moest daarom een doek voor zijn gezicht hangen als hij met zijn volksgenoten wilde 
spreken. Mozes straalde omdat hij met God zelf gesproken had. Als Jezus de berg opgaat 
om met Petrus, Jacobus en Johannes te bidden, gebeurt er iets dat sterk aan dit verhaal met
Mozes doet denken. Jezus gaat ook stralen, van top tot teen, en naast Hem verschijnen 
Mozes en Elia. Voor de drie leerlingen is het niet te bevatten. Net als voor ons. En toch 
hebben we er ervaring mee, met dat stralen. Niet voor niets is de tweede lezing het prachtige
loflied uit 1 Korinthië 13 over de liefde. God is liefde; liefde is God. Liefde kan ons dragen!

30 maart 4e zondag van de Veertigdagentijd 
Weggaan om thuis te komen
2 Kronieken 36:14-23, 2 Kor. 5:14-21, Lucas 15:11-32

Eens komt voor een jong mens het moment dat hij of zij het ouderlijk huis verlaat. De jongen 
uit het bekende evangelieverhaal van de verloren zoon kon niet wachten, zoals vele (maar 
niet alle!) jongeren met hem. De wijde wereld trekt, onbekende plaatsen, nieuwe 
mogelijkheden. Niks mis mee, wat niet wegneemt dat het lastig kan zijn voor ouders om hun 
kind te zien uitvliegen… Maar bij deze jongen werd vrijheid onvrijheid. Hij liep vast op een 
plek waaruit hij opnieuw weg wilde, net als eerst van huis. Thuis bleek zo gek nog niet. En 
hoe heerlijk dat er nog wel een plaats was waar hij thuis kon komen. Toch kan ik me niet 
voorstellen dat de jongen uit het verhaal vervolgens altijd thuis bleef wonen. Hij ging vast 
opnieuw, maar dan anders. Niet om maar vooral weg te wezen, maar omdat hij wist wat het 
was om thuis te zijn. Met deze bagage heeft hij vast zijn eigen thuis gevonden. Het leven is 
ergens thuis zijn, weg gaan en weer thuiskomen, op talloze manieren, en een leven lang. Al 
gaande is er Eén bij wie we altijd thuis mogen komen. Hij ziet naar ons uit!

Activiteiten

Bijbelmeditatie-avonden 

Ook dit seizoen houden we weer twee bijbel-meditatieavonden.
Pastoor Erna zal deze avonden voorbereiden. Elke avond heeft een ander onderwerp.
Woensdag 20 februari 2019 bij Ellen en Hans Hilbers te Wilnis.
Woensdag 29 mei 2019 bij Mariëtte Fakkeldij te Mijdrecht.
U bent allen van harte welkom. 
Graag even opgeven bij de desbetreffende gastheer/ gastvrouw.



Wereldgebedsdag in kerkgebouw De Rank op 1 maart 2019

Wereldgebedsdag 2019
Wereldgebedsdag Nederland maakt deel uit van de wereldwijde organisatie van christenen

en heeft als motto: samen vieren, samen bidden, samen delen. 

Wij nodigen mannen en vrouwen uit voor deze oecumenische viering. 
Dit jaar voorbereid door vrouwen uit Slovenië

              

    Thema:  Welkom. God nodigt je uit!    
             

Datum: vrijdag 1 maart 2019
              Plaats:  De Rank, Pr. Bernhardlaan 2, Mijdrecht 
              Aanvang: 19.00 uur
              muziek:  Huisorkest Vos

 Na afloop is er koffie en thee.
Doet u ook mee? U bent van harte welkom

Namens het plaatselijk comité:
Carla den Boer, Trijnie Korver, Helma van der Meer, Els van Nieuwmegen, Willie de Pater,

Nel Pol, Mary van Schie en Anita Vos.

Extra Synode 16 maart 2019

Op 16 maart a.s. wordt er een extra Synode gehouden, om de agendapunten die in de 
afgelopen Synode niet aan bod zijn gekomen te bespreken. De definitieve agenda en 
aanvangstijd zijn op dit moment nog niet vastgesteld. Vanuit Elia zullen we daarbij ook weer 
aanwezig zijn. Als u een keer een Synode bij wilt wonen dan kan dat. U kunt zich opgeven bij
Edwin Vos. We zijn voor het avondeten en onze eigen viering weer terug.



Jaarvergadering 27 maart 2019

U bent van harte welkom bij de jaarvergadering in school Twister, voorheen 
Molenlandschool.
Uw visie en mening is belangrijk!
Hieronder vindt u de agenda.

Het bestuur.

Agenda jaarvergadering Statie H. Elia te Mijdrecht

Plaats: OBS Twister, Molenwiek 48, Mijdrecht
Aanvang: 20.00 uur

1. Opening door pastoor Erna

2. Mededelingen

3. Synode 

4. Bestuursstructuur van de landelijke kerk

5. Onderzoeksrapport en plan van aanpak. 

6. Financiën.

7. Hoe staat de statie ervoor: we kiezen voor rust en verdieping.  

8. Parochie uitje 2019 naar Alkmaar

9. Rondvraag 

10. Afsluiting door pastoor Erna.

Verslagen en andere onderwerpen/aandachtspunten

Vijf jaar Statie

Echt feest was het zaterdag 26 januari!

Na een gedegen voorbereiding van de
cateringgroep, de cantorij en huisorkest Vos
met Coby Roelofsen op haar dwarsfluit, de
kosters, bisschop Dirk Jan en rector Erna, kon
de viering niet meer stuk.

Een mooi bericht in 2 kranten, uitnodigingen
naar alle parochies, het leidde tot een goed
gevulde kerk.

De parochie Alkmaar heeft ons een mooie
grote Paaskaarsstandaard gegeven, waarvoor onze hartelijke dank! 



Er kwamen verschillende felicitaties binnen, waaronder die van Wim en Clémence de Boer. 
Ze vergeten ons niet en wij hen ook niet.

Heel fijn dat onze oud rector Henk er bij was, we hebben nog een plekje in zijn hart.

We hebben gebeden voor Ryan Dries, ze is gastlid geworden en werkt mee met de catering- 
en de kerkbalansgroep. Heel fijn Ryan.

In de toekomst kijken, nee, dat lukt ons niet, maar dat er een hele hechte en toch open 
gemeenschap is ontstaan in de Ronde Venen, staat vast. We zijn dankbaar en vragen Gods 
zegen voor ons allen en voor onze toekomst als statie, en wie weet ooit nog als parochie. 
Voorwaarde voor een fijne toekomst met elkaar is wellicht, een goed resultaat van de actie 
kerkbalans en niet verlegen zijn: vertel mensen in jouw omgeving wie we zijn, deel de 
nieuwe folder uit en nodig ze van harte uit om met ons mee te vieren. Het levert je wat op, 
dat blijkt wel: vriendschap, aandacht waar nodig, rust, verdieping en zingeving.

Mariëtte Fakkeldij

Adventsmaaltijd 

Een uitnodiging voor deelname aan 
de adventsmaaltijd, wij waren zeer 
verbaasd.
Een warm en hartelijk ontvangst met 
soep en broodjes, kerststol en al.
Tussendoor een mooi kerstverhaal 
met adventsliedjes onder begeleiding
van Anita Vos op de piano.
Een leuk initiatief om de 
saamhorigheid te bevorderen. 
Onze pastoor was er uiteraard ook 
bij, wij zijn blij met Erna dat zij onze 
pastoor is.
Hele goede start gewenst naar 
Kerstmis toe.

Hartelijk dank, Tonny en Aad.



Bijbel meditatieavond 

Bijbelmeditatie november 2018 

Op woensdag 21 november 2018 was er weer een bijbelmeditatie-avond onder leiding van 
Erna Peijnenburg. Dit keer bij Bea Dalebout, en Emmy, Ellen, Marijke en Frans, Carla, Els en
Dick, en Rian waren erbij. 

Het onderwerp van deze avond waren de teksten van de 1e lezingen voor de 4 
Adventzondagen. 

De 1e lezingen komen altijd uit het Oude Testament. 

De 1e zondag Zacharia 14, 4-9: Beschreven wordt hoe God de Olijfberg bij Jeruzalem zal 
splitsen zodat een geweldig dal ontstaat. De Heer doet zijn intocht, het wordt donker en koud
en de mensen vluchten het dal in. Dan wordt het licht en stroomt er levend water vanuit 
Jeruzalem. 

Op de 2e zondag de profetie van Baruch 5, 1-9: Jeruzalem moet haar rouwkleed afleggen en
zich verheugen en zich schitterend tooien met Gods schoonheid en gerechtigheid. Vanuit het
oosten zal God haar weggesleepte kinderen terugbrengen en de stad moet zich klaar maken
voor een stralende toekomst. 

Ook op de 3e zondag wordt Jeruzalem opgeroepen zich te verheugen, in Sefanja 3, 14-2. 
God zal haar vijanden wegvagen en komen als een held en verlosser. Ook de bedroefden en
verstrooiden zullen worden verzameld in de feestelijke stad. 

Tenslotte staat op de 4e zondag in Micha 5, 1-3 - Betlehem in Efrata in het middelpunt: een 
kleine stad maar er zal iemand geboren worden die over Israël gaat heersen. Een man van 
vrede en zijn macht zal reiken tot aan de einden der aarde. 

Het zijn verhalen van bemoediging en hoop die werden geschreven in moeilijke perioden in 
de geschiedenis van het Joodse volk, zoals tijdens en vlak ná de Babylonische ballingschap. 
Alle vier de profetieën lijken een vooruitblik te zijn op de geboorte van Christus. De avond 
was een mooie voorbereiding op de adventsperiode, met door Bea gebakken gevulde 
speculaas om vast in decembersfeer te komen. 

Ellen Hilbers

Uit het parochieblad van Alkmaar

VRIENDSCHAP IS NIET STANDAARD
Begin april werd er door het bisschoppelijk bureau een mailtje rondgestuurd. Er was vanuit 
een in onbruik geraakte kerkelijke inventaris een paaskaarsstandaard beschikbaar gekomen.
Welke parochie zou er interesse in hebben? Het bleek een flinke koperen standaard te zijn, 
en op twee plaatsen had men wel interesse: in Alkmaar (want deze standaard past mooi bij 
de andere kaarsenstandaards die we hebben) en in de statie van de H. Elia in Mijdrecht 
(want daar had men er nog geen). U begrijpt dat de pastoor zich er maar wijselijk buiten 
hield.

Op de één of andere wijze viel het besluit dat de paaskaarsstandaard naar Alkmaar kwam, 
hij is u misschien al opgevallen. Het vervolg liet zich echter ook raden… in Mijdrecht begon 
men te vermoeden dat wij in Alkmaar wellicht een paaskaarsstandaard over zouden kunnen 
hebben nu. Dus kwam er een vraag van hen onze kant op.



Het kerkbestuur heeft over deze vraag goed nagedacht en naar goed Oud-Katholiek gebruik 
– waarin liturgische voorwerpen liever worden gebruikt dan dat ze ergens alleen maar stof 
staan te vangen – werd besloten de ‘oude’ Alkmaarse standaard via een 
bruikleenovereenkomst naar Mijdrecht te laten verhuizen. En zo geschiede. En wat is nou de
meest passende foto daarbij: die van de vriendschapsketting, die ik kreeg tijdens de viering 
van 25 jaar kerkwijding van een aantal leden van de statie van Mijdrecht, die het feest 
bijwoonden. Zij lieten weten door mijn benoeming in Mijdrecht én in Alkmaar een bijzondere 
band met onze parochie te voelen. Vriendschap is niet standaard, maar kan blijkbaar wel 
gestalte krijgen … in het uitlenen van een standaard.

Mededelingen

Financiën

Opbrengst collectes:
1 december € 111,45
15 december € 110,90
24 december € 247,30
12 januari € 99,80
26 januari € 222,75

Kerkbalans
Tijdens de viering van 26 januari jl. zijn de enveloppen voor de Actie Kerkbalans 2019 
uitgedeeld. Uw gift zal bijdragen aan een stevig fundament van onze Statie nu en in de 
toekomst. Zodat wij ook in de toekomst samen ons geloof kunnen blijven vieren, op mooie en
ook moeilijke momenten in het leven. Daarnaast organiseren we jaarlijks diverse 
bijeenkomsten, waarbij u ook van harte welkom bent.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Heeft u geen envelop ontvangen en/of wenst u ook bij te dragen aan de Actie Kerkbalans 
2019 van onze Statie? Dan kunt u dit laten weten via het e-mailadres: 
penningmeester.h.elia@gmail.com.

Collectedoel 1e kwartaal 2019
De collecte over het 1e kwartaal van 2019 is bestemd voor de Vastenactie 2019. De 
Vastenactie staat dit jaar in het teken van de Syrische vluchtelingen. De burgeroorlog in Syrië
zorgt al jaren voor een onveilige situatie voor vele families. Duizenden onschuldige doden, 
kinderen die zonder hun ouders door het leven moeten en ouders die zonder hun kinderen 
door het leven moeten. De onderdrukkingen zorgen ervoor dat het laatste beetje hoop en 
geloof in het leven van deze mensen wordt afgenomen.



De Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland heeft zich door de afgelopen decennia erg
snel weten te wortelen in de samenleving. Het Syrisch Orthodoxe JongerenPlatform zet zich 
in om de reeds gewortelde Syrisch-orthodoxe gelovigen te betrekken in het leven van de 
nieuwe gevluchte broeders en zusters. De vluchtelingen leren hierdoor van de ervaringen die
de Syrische gemeenschap heeft opgedaan in Nederland en op welke manier zij het beste 
één kunnen worden in Nederland en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Het Syrisch Orthodoxe JongerenPlatform heeft uw hulp hard nodig. Door uw financiële 
bijdrage is het mogelijk om Syrische vluchtelingen te voorzien van basisbehoeften en kan het
integratieproces gestimuleerd worden. Steun de Vastenactie via uw bijdrage in de groene 
collectebus!

Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u heeft geen 
vervoer, belt u dan naar Aad Kruys (0297-282670) Ben van Nieuwmegen (0297-289074) of 
met Karlien Veldhoen. (0297-284561). Zij zijn u graag van dienst.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze 
geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoekje van een van de 
contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien kent u iemand 
binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Altaarbloemen, gebedsintenties

Elke viering worden van de altaar bloemen aan iemand gegeven. Het boeket van:
1 december ging naar mw. Van Dijk
15 december ging naar Arie Verrips 
12 januari ging naar Ryan Dries.
26 januari ging naar Coby Roelofsen

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen 
gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl
Op zaterdag 16 maart 2019 voor Nel van Leeuwen, haar jaargedachtenis (overleden op 2 
maart 2018).

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765, email: ernapeijnenburg@gmail.com

mailto:ernapeijnenburg@gmail.com
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Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: bestuur.h.elia@gmail.com

Agenda Aalsmeer

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl
Diensten: zie website OKKN.

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een 
email naar nieuwsbrief.h.elia@gmail.com of laat het weten aan een van de bestuursleden.
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